


ANNO 1912

De Geus Bouw 
feliciteert LSVV met 
het 100-jarig jubileum

NAMENS TEAM SMP 
FELICITEREN WIJ LSVV VAN HARTE 
MET HET 100 JARIG BESTAAN.
WIJ ZIJN ZEER TROTS DAT WIJ AL JARENLANG DE KLEDING EN 
MATERIALEN MOGEN LEVEREN BIJ DEZE FANTASTISCHE CLUB.



Jubileumnummer         01-01-2026
Ik had nooit verwacht dat ik nog een keer een Kooltjesdief in elkaar zou moeten zet-
ten, maar voor een eenmalig exemplaar ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan 
van onze vereniging doe ik dat met plezier. In dit nummer vindt U alle informatie over  
het jubileumjaar 2026 (voor zover op dit moment bekend). Wat is er allemaal te doen 
dit jaar, voor wie en vooral ook wanneer. Maar we kijken ook terug met wat oude arti-
keltjes uit het verleden, waaronder twee hele oude: een stukje uit het blad “Kerkelijk  
Leven” uit november 1932 en een artikel overgenomen uit het Westfriesch Dagblad 
van 12 augustus 1940. Verder een aantal stukjes uit oude Kooltjesdieven die nu nog 
steeds leuk zijn om te lezen omdat het over bijzondere gebeurtenissen gaat.
Om het actueel te houden ook nog twee recente verslagen. Twee LSVV-ers kijken terug 
in de tijd, de een is een oud-verslaggever, de ander een clubman pur sang die het maar 
niet rustig aan kan doen.
Dit is dan toch echt het allerlaatste exemplaar van de Kooltjesdief, van augustus 1987 
tot juni 2015 het clubblad van voetbalvereniging LSVV. Ik wens U heel veel plezier toe 
met alle activiteiten die er in dit jubileumjaar worden georganiseerd. Het programma 
vindt U (uiteraard) midden in dit blad.

GWK

Inhoudsopgave
pagina   1: Voorwoord

Inhoudsopgave
pagina   2: Wie doet wat bij LSVV
pagina   3: Van de voorzitter
pagina   4: Wat is de Kooltjesdief?
pagina   5: Kerkelijk Leven (1932)
pagina   6: Uit de oude doos (1940)
pagina   8: Gerard Molenaar is trots
pagina 10: LSVV 1 kampioen (1990)
pagina 11: Over de effies (2000)
pagina 13: De jubileumcommissie
pagina 14: Arie’s veteranen (2003)
pagina 16: Doe mee met het jubileum

pagina 17: Het jaarprogramma
pagina 18: Vrijwilligers (2002)
pagina 19: LSVV A1 kampioen (1998)
pagina 20: De generaal b.d.
pagina 22: Onze sponsoren
pagina 23: Naar AC Coarezza (1999)
pagina 24: Dames kampioen (2001)
pagina 26: Veteranen (nu)
pagina 27: JO13-1 promoveert (nu)
pagina 28: Jubileumfeest D-E (2001)
pagina 30: Jubileumboek
pagina 31: Reünie
pagina 32: Lijfsbehoud LSVV 1 (2006)

Volgende clubblad
Verschijnt: niet meer
Kopij inleveren: hoeft niet meer

1



LSVV-kantine tel 0226-312196 Sportlaan 55, 1722 XJ,  Zuid-Scharwoude
E-mail: info@lsvv.nl

Bestuur
Dirk Witte tel 0226-316654 voorzitter
Joost Bruijn tel 06-11351155 secretaris
Marcel Foppen tel 06-46233532 penningmeester en contributie
Koen van der Voort tel 06-12971464 technische zaken
Diana Mienes tel 06-20620667 jeugdvoetbal 
Edwin Goedhart tel 06-55805253 wedstrijdsecretaris
William van der Leeden tel 06-57782184 sponsorzaken
Jan de Nijs tel 0226-312153 accommodatie
René van der Steen tel 06-11799292 kantine

Jeugdcommissie
Diana Mienes tel 06-20620667 voorzitter
Geert-Wim Kuin tel 06-15012912 hoofdleider JO19, JO17 en JO16
Wouter Sloof tel 06-50559238 hoofdleider JO15 en JO14
Marco Bakkum tel 06-13256409 hoofdleider JO13 en JO12
Rob Haanstra tel 06-11391798 hoofdleider JO11 en JO10
Hilde Rienstra tel 06-53501974 hoofdleider JO9 en JO8
Suzanne Lensen tel 06-47262434 hoofdleider mini-pupillen
Lisette Brinkkemper tel 06-39512089 hoofdleider meisjesvoetbal
Maaike van der Leeden-de Vries tel 06-57345310 hoofdleider meisjesvoetbal

Hoofdtrainers
Johan Rutz tel 06-12071464 hoofdtrainer senioren-selectie
Mike Eyzinga tel 06-20100920 trainer-coach 2e team
Mike Bieshaar tel 06-30015915 keeperstrainer selectie
Casper Kommas tel 06-36440553 hoofdtrainer JO19
Frank Kramer tel 06-10311198 hoofdtrainer selectie JO19
Matz van Leent tel 06-53317743 hoofdtrainer JO17
Daniël van Steeg tel 06-13727197 hoofdtrainer JO15
Peter Kommas tel 06-53770656 hoofdtrainer JO13 & hoofd jeugdopleidingen
Imran Ourhris tel 06-42955864 hoofdtrainer JO11
Joel Gonzalez tel 06-11455878 hoofdtrainer JO9
Sip Molenaar tel 0226-317303 hoofdtrainer mini’s
Maaike van der Leeden-de Vries tel 06-57345310 contact dames-meisjes

Kantinecommissie
Peter Spijker tel 06-51866516 voorzitter
René van der Steen tel 06-11799292 hoofd horeca - inkoop
Marco Kraakman tel 06-83591691 financiën
Jolanda Berkhout tel 06-28319704 coördinator zondagploegen
Nadine Droog tel 06-12460794 coördinator zaterdagploegen
Lisette Kansen tel 06-20375538 inkoop
Amber de Boer tel 06-27259674 evenementen
Mees Berkhout tel 06-14828723 evenementen
Esmee Biersteker tel 06-12296442 evenementen

En verder nog
Mieke Rensen tel 06-51295994 vertrouwenscontactpersoon
Jack Kansen tel 06-47102211 consul
Geert-Wim Kuin tel 06-15012912 ledenadministratie
Perry Bruin tel 06-12805558 scorebord-manager
Bert Haarsma tel 06-49886826 beheer trainingsmateriaal
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Beste voetbal vrienden en vriendinnen,

Daar ligt ie dan…
De Kooltjesdief.
Voorzien van de herkenbare gele omslag.
Voor velen van de oude generatie een glimlach aan herinneringen. Maar voor velen van 
de nieuwe generatie een bevestiging van het oude toen alles nog op papier werd ge-
deeld. Geruime tijd is dit boekje de levensader van onze vereniging geweest. Nadat het 
Langedijker Sportblad, waarin vele Langedijker sportverenigingen alle weken centraal 
verslag deden van wedstrijden en programma werd vervangen door een uitgave per 
vereniging, werd dit de start van ons clubblad.
 

Jarenlang werden er eerst elke 14 dagen en daarna eens per maand, door weer en 
wind, circa 400 van deze boekjes rondgebracht naar de LSVV families, nadat deze door 
de redactie op de woensdagavond van tekst en indeling waren voorzien.
Verslagen van wedstrijden (ik denk zo aan die van de “Generaal” of “Arie’s 11de”), 
wedstrijdprogramma’s en nieuws en mededelingen werden alle keren netjes tussen de 
advertenties van onze sponsoren geplaatst waardoor het elke keer weer een plezier was 
om er doorheen te bladeren.
 

Wat dat betreft is deze uitgave vrijwel identiek aan die uit het verleden, met natuurlijk 
een grote knipoog naar tijden van weleer.
Mooi, kwalitatief en overzichtelijk zijn er herinneringen en informatie geplaatst en staat 
het programma aangegeven wat de jubileumcommissie heeft uitgewerkt om gedurende 
de komende 12 maanden maximaal aandacht te besteden aan het 100-jarig bestaan van 
onze geweldige club.
 

Ik wens u veel leesplezier, vergeet de belangrijke datums niet te noteren en verheug u 
alvast op alle reeds geplande hoogtepunten voor jong en oud die ons jubileumjaar gaan 
sieren!!
 

Met nu reeds dank aan de commissie & vrijwilligers en trouwe sponsoren,
 

Dirk Witte
Voorzitter LSVV
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de Kooltjesdief – wat is dat?
 

28 jaar was “de Kooltjesdief” het clubblad van LSVV. 
Het is alweer meer dan tien jaar geleden dat de (nu 
voor)laatste  editie  verscheen  op  4  juni  2015.  Het 
verdween door  bezuinigingen omdat  de  gemeente 
drastisch in subsidies ging snijden, en ook het steeds 
groter wordende gebruik van internet was hieraan 
debet. Er was weinig behoefte meer aan een papie-
ren clubblad. Maar nu is ie terug, zij het eenmalig, 
ter  gelegenheid  van  het  honderdjarig  bestaan  van 
onze vereniging.
Qua vormgeving is ie gelijk aan de voorlaatste met 
alleen  een  vernieuwde  omslag.  Maar  qua  inhoud 
zult U veel vaste items niet terugvinden. We hebben 
geen uitslagen, want die vindt U nu op het internet. 
Ook het programma voor de komende weken ont-
breekt, want ook dat staat nu op onze site en wordt 
daar zelfs steeds geactualiseerd bij wijzigingen. Ook geen verslag(en) van wedstrijden, 
met twee uitzonderingen. Om het half jaar publiceerden we de actuele standen of eind-
standen. Ook die zijn nu, steeds up-to-date, te vinden via www.lsvv.nl .
Wat niet ontbreekt is “Wie doet wat” en uiteraard het woordje van de voorzitter. We 
hebben wel een paar actuele artikelen, voornamelijk informatie over het komende ka-

lenderjaar  waarin  we  het  honderdjarig  bestaan 
van de vereniging willen vieren. Gedurende het 
hele  jaar  zijn  er  allerlei  feestelijkheden  voor  de 
verschillende  geledingen  binnen  de  vereniging, 
van de jonge mini’s tot de “oude” walking footbal-
lers, voor zowel heren als dames, voor de jongens 
en de meisjes. Voor zover er nu al informatie is, 
staat dit elders in dit blad.
Precies  in het  midden vindt U nu het volledige 
overzicht van alles wat er in dit jubileumjaar aan 
activiteiten wordt georganiseerd. Het blad wordt 
aangevuld  met  wat  oude  artikelen,  waarvan  er 
een aantal al eens eerder in het clubblad werden 
gepubliceerd. Maar het verslag uit 1940 is nieuw, 
nou ja nieuw?

GWK
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Overgenomen uit het Westfriesch Dagblad van 12-08-1940

L. S. V. V. – D. T. S.   8-0

Lieten de weersomstandigheden zich  in  den ochtend ongunstig  aanzien,  tegen het 
tijdstip dat de wedstrijd zou aanvangen werd het nog goed voetbalweer. Onder leiding 
van scheidsrechter Philippi stelden beide elftallen zich op met één invaller. Bij LSVV 
ontbrak P. Groothuizen en bij DTS de keeper. De opstelling was als volgt.

L.S.V.V.
H. Schuit

C. Kramer Th. Leek
Jb. Beers                      M. Mettes                    K. Bruin
J. Tromp W. de Boer P. Mettes S. Mettes J. Nijman

O
C. de Waard J. Carnas     E. Bos   L. Uipkes H. Bakhuis

H. Sloovers P. Tromp  J. Jansen
K. Kooij                                       C. Kroon

C. Wals
D.T.S.

De wedstrijd was nog geen vijf  minuten aan de gang toen Tromp de thuisclub de 
leiding gaf door een fraaie voorzet van Nijman met ‘n boogballetje over den keeper 
heen in het doel te plaatsen, 1-0.
S. Mettes probeert het even later met een hard schot dat met moeite door Wals wordt 
gestopt. Als J. Tromp de bal op den vleugel voor zijn voeten krijgt laat hij een prachtig 
staaltje van individueel spel zien hetwelk met een hard en onhoudbaar schot wordt 
besloten. De stand is nu 2-0.
Bij een snelle aanval van DTS zendt Uipkes ‘n hard schot in, maar Schuit stopt subliem. 
Nijman op den linkervleugel is bijzonder actief, hij loopt langs de DTS-verdediging en 
met een harde schuiver passeert hij Wals voor de derde maal. 3-0.
Dit schot was echter houdbaar. Tromp heeft er ook zin in en hij lost van groote afstand 
‘n diagonaal schot, ditmaal stopte de DTS-keeper uitstekend.
Keer  op  keer  komt  de  uitstekend  samenspelende  LSVV-voorhoede  het  DTS-doel 
belagen. Bij een van die snelle aanvallen krijgt Nijman de bal vrij op drie meter afstand. 
Hij mist deze kans van den dag echter grandioos. Het is dan waarlijk een lust om te  
zien zoals LSVV speelt. De spelers loopen van het kastje naar den muur. Snel komt de 
voorhoede van de thuisclub weer opzetten. De bal wordt scherp naar voren gespeeld, 
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hij zal wel weer uitgaan, maar J. Tromp denkt er anders over. Verrassend snel is hij er  
bij en deponeert het leder met een schitterende omhaal achter den verbluften DTS-
keeper. 4-0.
Dezelfde speler lost daarna van vrij groote afstand een enorm hard schot dat via de paal  
naast vliegt. Carnas, de gevaarlijkste man in de DTS-voorhoede probeert het dan ook 
eens, maar hij kan Schuit niet verschalken. Met LSVV sterk in de meerderheid breekt 
de rust aan.
Nauwelijks is er weer begonnen of Nijman zigzagt door alles heen. Ook de keeper 
heeft geen schijn van kans en de stand verandert in 5-0.
Even daarna krijgt LSVV een doelpunt cadeau als een van de DTS-backs in eigen doel 
trapt. 6-0.
P. Mettes probeert de stevigheid van de paal. Bij een van de weinige DTS-aanvallen 
schiet  Bakhuis  mooi  op  doel,  Schuit  weet  nog  juist  dit  schot  tot  een  corner  te 
verwerken. Nijman neemt deze hoekschop zooals we dat van hem gewend zijn. P. 
Mettes heeft zich goed opgesteld en kopt keurig in. 7-0.
De LSVV-voorhoede, uitstekend gesteund door de halflinie, opereert steeds voor het 
DTS-doel en men raakt daar zoo in het nauw, dat de bal voor de tweede maal door een 
eigen speler wordt ingeschoten. 8-0.
Met deze stand is het voor DTS hopeloos geworden, maar tot hun eer kan gezegd 
worden, dat zij  de moed niet  hebben laten zakken.  Integendeel,  er wordt alles  op 
gezet, om den eer te redden waardoor de wedstrijd het aanzien ten volle waard blijft. 
Een mooi genomen corner is niet van alle gevaar ontbloot voor LSVV. De thuisclub 
neemt het nu kalmpjes op waardoor DTS nog even komt opzetten. De LSVV-backs 
Kramer  en  Leek  werken echter  prachtig  weg  en  vooral  de  laatste  is  deze  middag 
geweldig op dreef. nadat de beide keepers nog eens aan den tand zijn gevoeld geeft de 
uitstekend leidende scheidsrechter Philippi het eindsignaal.
LSVV speelde een zeer goede wedstrijd en de overwinning was dan ook volkomen 
verdiend alhoewel de cijfers 8-0 iets geflatteerd waren. DTS stelde teleur. Wij hadden 
meer van hen verwacht. Hun sportiviteit stelde niet teleur. De DTS-ers bleken faire 
verliezers te zijn. De verstandhouding was dan ook zeer goed. Een talrijk publiek was 
aanwezig. Volgende week de return- en revanchewedstrijd te Oudkarspel.

Naschrift: de returnwedstrijd eindigde in 3-3.
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Wat betekent LSVV 100 jaar voor mij?
Ik heb er 58 jaar van mogen genieten, natuurlijk de eerste tijd als voetballertje. Ik was 
9 jaar dat je op voetbal mocht. Even kort hoe dat in die tijd ging. Je ging lopend naar de 
kerk want bij de kerk was een brug die je over moest en je liep langs de scouting naar  
het enige veld wat er was. Er was een witte boet met kleedkamers en er was een 
kraampje waar je snoep kon kopen. Verder was er een kantine met 4 kleedkamers en 
erom heen waren het allemaal akkertjes.
We gaan snel verder. Ik heb gevoetbald tot mijn 28-ste jaar. En ben daarna begeleider 
geweest van de F pupillen t/m de A junioren. Daarna ging ik in de jeugdcommissie als 
hoofdleider D-pupillen. Hierna ging ik een stapje hoger en werd hoofdleider A-, B-, en 
C-junioren. Dit heb ik twee jaar gedaan en in 2004 kwam Harry de Jong naar me toe 
om te vragen of ik jeugdvoorzitter wilde worden. En na overleg thuis werd ik in 2005 
voorzitter van een heel enthousiaste jeugdcommissie.

In het kort even een paar hoogtepunten. In 2005 tot en met 2007 organiseerden we 
weer een eigen jeugdtoernooi.  Vanaf  2008 hadden we weer  een sponsor  voor  het 
toernooi en wel Hink Sport. Na 4 jaar moesten we opzoek naar een nieuwe sponsor 
vanwege een faillissement. En in 2012 werd Krautboy onze nieuwe toernooisponsor, 
en is dat tot nu toe, anno 2025, nog steeds. Als club zijn we daar enorm trots op.

Dan weer terug naar 2006: de aanleg van een mini-complex. Iets wat we op eigen 
kracht met veel vrijwilligers hebben gerealiseerd. Het grondwerk werd uitgevoerd door 
Rody Veldman. Dit was een megaklus. Er kwam van alles uit de grond. Ik bespaar jullie 
de details, maar de schat werd niet gevonden. Nadat het mini-complex was voorzien 
van gras,  werden er  twee veldjes  gemaakt,  rondom in de boarding.  Zelfs  de krant 
kwam langs. 

Eigen stadion voor LSVV-mini’s 
                                                                                                                                                       
Gepubliceerd op 25 augustus 2006, 16:20 
Laatst bijgewerkt op 25 augustus 2006, 15:58 

ZUID-SCHARWOUDE

Apetrots  zijn  ze,  de  mannen  van  het  
jeugdbestuur van voetbalvereniging LSVV. Als  
enige in de regio kunnen ze de mini's  twee  
eigen  speelvelden  bieden.  Laat  de  jaarlijkse  
strijd om de nieuwe leden maar beginnen. In  
Zuid-Scharwoude zijn ze er klaar voor.  
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Na al deze werkzaamheden kwam er wat rust en konden we ons weer bezig houden 
met voetbal. Want als club groeiden we door. Het mini-stadion was voor de 6 mini-
teams  en  de  10  F-teams,  6  E-teams  en  5  D-teams  speelden  ‘s  morgens  op  de 
grasvelden. In de middag speelden de C-, B- en A-junioren hun wedstrijden.

We nemen een stap in de tijd. 2010, een belangrijk jaar voor de club. We gingen van 
drie grasvelden naar twee kunstgrasvelden en het B-veld bleef gras. En gelijktijdig werd 
het Cor Schipper boetje gesloopt. Met heel veel enthousiaste vrijwilligers werd hier een 
fantastisch nieuw gebouw neer gezet. Het voorste gedeelte is voor alle trainers/leiders. 
Ieder had een eigen kast voor de ballen en een kast voor de kleding. Het achterste 
gedeelte is voor materialen-vrijwilligers accommodatie. Na deze intensieve periode van 
bouwen en jeugdvoorzitter besloot ik in 2015 te stoppen. Hierna ging ik hand- en span-
diensten doen zoals de geraniumactie,  bestuursdienst op zaterdagmiddag, fluiten op 
zondag en als er een klusje was konden ze me altijd vragen.

In december 2017 hebben we voor ons vlaggenschip kleedkamer 1 gerenoveerd, zodat 
het  weer  jaren  méé  kan.  In  de  zomer  2019  werden  ook  kleedkamer  2,  3  en  4 
opgeknapt.  Dit  waren  de  oudste  kleedkamers.  Ook  was  het  tijd  voor  nieuwe 
dakbedekking, want er kwamen in de kantine alsmaar meer emmers te staan om het 
regenwater op te vangen. Na snel handelen was het complex in januari 2020 voorzien 
van nieuwe dakbedekking, en konden de emmers weer worden opgeborgen. Hierna 
kwam de corona-epidemie. Dit duurde tot mei 2022, dus lag het meeste bij de club stil.

Na deze periode kwam het plan te gaan verduurzamen. Er kwam een commissie om 
dit te gaan uitwerken. Deze bestond uit geweldige clubmensen die het warme gevoel 
van  LSVV  moesten  meenemen  in  de  verbouwing  Als  eerste  werden  er  nieuwe 
kunststof  kozijnen  geplaatst  met  tripel  glas  en  werd  de  spouwmuur  van  het  hele 
complex  gevuld  met  schuim,  om daarna  de  kantine,  keuken,  berging,  toiletten  en 
secretariaat  te  moderniseren.  Tevens  werd  er  een  stukje  aangebouwd  voor  de 
biertanks. De verbouwing was zeer complex en moest ook nog eens binnen 12 weken 
klaar zijn. Met heel veel vrijwilligers werd dit huzarenstukje voor het begin van de 
competitie geklaard. Wat een prestatie van formaat is. Ik noem bewust geen namen, 
want er  hebben heel  veel  mensen aan meegewerkt  en ik ben bang dat  ik  iemand 
vergeet. Deze verbouwing laat maar weer zien dat het LSVV DNA in ons bloed zit.

Nu ik  dit  schrijf  zijn  we voor  het  einde  van  het  jaar  nog  bezig  met  de  kunststof 
boeidelen om zo het jubileum jaar in te gaan met een complex wat er tiptop uitziet. Tot 
zover mijn inbreng. Ik moest het kort houden, maar dit is wat LSVV voor me betekent.

       een trotse LSVV-er

Gerard Molenaar
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juni 1990

De enige en terechte kampioen van de 3e klasse
De kleine peuters stonden te trappelen van ongeduld, wachtend op het verlossende 
fluitsignaal.  In  hun  kleine  knuistjes  hielden  zij  de  bloemen  aangeboden  door  “de 
Oosthoek” vast,  welke  later  aan  de  kampioenen zouden worden overhandigd.  Het 
publiek feliciteerde de helden met een luid applaus. (Een ereronde zou leuk geweest 
zijn. Misschien volgend jaar?)
LSVV kampioen. En terecht. Frans Witte graaide snel de meegebrachte fles champagne 
uit het doelnet om even later het kostelijke vocht in te nemen. Hij had het verdiend. 
Net als de andere spelers had Frans tegen de Valken een prima wedstrijd gespeeld (4-0). 
Zijn seizoen kon niet meer stuk.
Na zeventien jaar weer kampioen. Iedereen ging uit zijn of haar bol. Dirk Hoogeboom 
meldde laat op de avond in vrolijke stemming dat dit maar eens gebeurt en dat je daar 
dan met volle teugen van moet geniete. Dat werd ook zeker gedaan.
Het begon allemaal om kwart over vier. Bloemen van bestuur en vrouwen, Kussen en 
felicitaties werden vastgelegd op de videobanden van de Postiljon, neergestreken op het 
dak van de tribune. In de kleedkamer ging het feest verder. Werden dranken aangerukt 
en mocht Nico Wagemaker ontdekken dat een douche op zijn tijd ook heerlijk kan zijn, 
alleen een beetje nat. Jammer dat hij geen droge kleren bij zich had. (Bij DTS, toen zij  
kampioen werden met Nico, deden ze dat netter, meldde Nico, dus droog).
Voor  Jan Kunst  had het  allemaal  nog een speciaal  tintje.  Jan mocht  zeventien jaar 
geleden invallen tijdens de kampioenswedstrijd invallen voor Do Zijp die geblesseerd 
uitviel.  De centrale  verdediger  (wiens leeftijd  niet  gemeld wordt)  heeft  daarna zijn 
waarde in het sterrenteam bewezen. Naar zijn zeggen zou hij best het gevecht om de 
bal in de tweede klasse willen voortzetten. Aan trainer Nico Wagemaker zal het liggen 
of  voor  hem wordt  gekozen.  Of  een tweede Jan Kunst  reeds  is  opgestaan bestaan 
twijfels. Jan heeft dit seizoen zeer sterk gespeeld. Dat maakt het voor Nico eigenlijk 
niet moeilijk … of wel. Nico: “We moeten dat nog bekijken. Na de vakanties zal dit 
alles gaan spelen”.
Na heerlijk in het zonnetje de nodige handdrukken te hebben gekregen, ging het team 
in open wagen vergezeld van vlaggen van LSVV en hoofdsponsor Henselmans door het 
dorp. Langedijk zou weten dat zij een kampioen in huis hadden.
Na een rondrit werd gegeten bij de Schelvis. Later op de avond kon iedereen tijdens 
een instuif de kampioenen nog eens hartelijk feliciteren.  Kon nog eens gepraat worden 
over de beste wedstrijden  van John Kraakman. Deze 22 jarige speler heeft een ware 
vooruitgang geboekt. Eerst op de rechtshalfplaats liep hij zich regelmatig vast. In de 
tweede  helft  van  de  competitie  kreeg  John  een  ‘vrije  opdracht’  en  zijn  spel  ging 
zienderogen vooruit.  Met een longinhoud van twee lege vaten bier zwermt hij overal. 
Als een vis in lekker ruime kom spartelde  hij over het veld en was een plaag voor 
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menig tegenstander. iedereen genoot van zijn acties. Gelijk een jong hinde die  met zijn 
prooi speelt, zo zijn de spelmomenten van deze student in de economie. 
Ook  Raymond  Bruin  krijgt  een  pluim  (overigens  zonder  de  anderen  te  kort  te 
doen).Deze mag ook terugzien op een geslaagd seizoen. Vorig jaar kon hij bij tijd en 
wijle opdraven en enkele malen kwamen er leuke acties van zijn voet. Het publiek zag 
in te weinig wedstrijden dat Raymond toch een tikkeltje meer in huis had, maar dat 
niet  vertoonde.  Dit  seizoen kon het  publiek vaker  zijn acties  bewonderen en men 
genoot er met volle teugen van. Nu heeft André Kaag, de duvel uit het doosje en o zo 
scherp opererend in de spits een metgezel. Vorig jaar was het alleen André die als een 
roepende in de woestijn onrust moest zaaien in de defensie van de tegenstander. Nu 
nestelt Raymond zich bij hem. En op niet mis te verstane wijze. Zijn kunde zal zeker  
straks gebruikt worden in de tweede klasse.
Zondagavond tot in de kleine uurtjes werd gepraat en gelachen, gedronken en gedanst. 
Kortom feest gevierd. Glunderende gezichten van bestuur. Een kroon op het werk van 
velen is behaald. Nu denken aan volgend seizoen. En waarom zal volgend jaar niet 
weer zo’n feestje gepland kunnen worden. Het materiaal hebben we, dat staat vast.

Herman Wijte

13 januari 2000

En nou wil ik wel eens effies over de effies ... en over LSVV

Sorry hoofdleider voor ‘t lenen van je titel, maar het is nu gelijk duidelijk dat dit niet  
over de E-tjes, D-tjes of wat dan ook gaat. Ik zal u maar eerst eerlijk vertellen dat ik van 
voetbal weinig tot niks weet, dus de kenners onder u kunnen wel naar het volgende 
verhaaltje, want ik wil u zeker niet ergeren. Voor de meelevenden onder u, zal ik in 
het kader van alle terugblikken, ook maar eens mijn versie over het gevoetbal bij LSVV 
geven. Sinds augustus 1999 namelijk heb ik een voetballende zoon van 6 jaar bij uw 
LSVV Heel even had ik het idee om nooit een langs-de-lijn-schreeuwende-moeder-sup-
porter te worden, maar helaas. tijdens de eerste wedstrijd viel ik al door de mand. En 
na de wedstrijd heb ik gelijk een fanclub opgericht voor mijn voetbalidool. U raadt ‘t 
al ..... er zijn al 2 leden (dus mocht u zich willen opgeven, nu is er nog ruimte}.
Maar effe alle gekheid op een stokkie, ik begon ’t zowaar leuk te vinden en het ging 
zelfs zo ver dat ik mij enigszins betrokken begon te voelen bij uw LSVV. Ik baalde er 
behoorlijk van dat ons ploegje, F7, altijd verloor, nooit de kans kreeg te scoren, (en ik  
kreeg ideeën over te hoog ingedeeld zijn).  Bijna werd ik fanatieker dan mijn eigen 
voetballertje. Al gauw leerde ik van de 6- en 7-jarigen dat goede moed en plezier net 
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zo, zo niet belangrijker, zijn dan scoren en zo begon ik voetbal (op effe-niveau dan) 
leuk te vinden. Gelukkig heeft u in de Kooltjesdief al kunnen lezen dat mijn F7 ons een 
prachtig Sinterklaascadeau gaf op 4 december. Ze wonnen namelijk met 3-1, en wat ik 
inmiddels begrijp, ze wonnen tegen DTS, mooier kon haast niet.
Langzamerhand begon ik een ‘heel klein’ beetje wegwijs te worden binnen LSVV. De 
kantine heb ik gevonden, waar ik inmiddels in de ploeg ‘Jacet’ dienst draai. Groot was 
de verrassing dat ik voor Kerst een heerlijke stol van (inmiddels, ik geef het toe, ook 
mijn) LSVV kreeg. En dat na slechts één keer bardienst gedraaid te hebben. Heb was 
heerlijk, mijn dank hiervoor!
Nadat ik dan eindelijk de weg naar het LSVV terrein gevonden had, moest ik de zaal 
zoeken (U begrijpt inmiddels dat ik hier niet vandaan kom). Maar ik had ‘m dan toch 
gevonden en vond het een warme weldaad, want als bezorgde moeder vond ik het 
bijna in oktober al te koud worden om buiten te spelen (om u te verduidelijken hoe 
koud  ik  ’t  vond  voor  mijn  zoon hier  een  klein  citaat:  “Mam,  een  maillot  is  voor  
meiden, ik zit niet op balletles”). Inmiddels heb ik begrepen van de kenners dat ik te 
bezorgd ben. Goed, goed, ik zal er niet meer over zeuren!
Maar goed, ik vond het dus in de zaal aangenaam warm, en daar had dat uit de hand 
gelopen epistel over moeten gaan, het zaalvoetbaltoernooi van 30 december. Na wat 
onzekere stappen van mijn voetbalheld en zijn moeder(ja, ik) vonden we uiteindelijk 
zijn ploegje. Ik geef toe, het is misschien wat onnozel, maar het duurde effies voordat 
ik doorhad dat William (dat is dus mijn zoon} in een Schots team speelde, namelijk 
Celtic  (maar ik  vertelde u al  dat  de voetbal  niet  een van mijn sterkste  kanten is).  
Monique, leider van F7 en die dag van Celtic, vroeg mij aan ‘t einde van die dag een 
stukje te schrijven voor de Kooltjesdief  over het toernooi.  Eigenlijk is  het dus haar 
schuld, dat u nu opgescheept zit met dit verhaal. Dat wilde ik best doen, maar ik weet 
echt niet meer wie er tegen wie speelde en laat staan dat ik de eindstanden nog weet. 
Sorry  Monique.  Ik  weet  wel  dat  ik  aan  het  eind  van  de  door  Celtic  gespeelde 
wedstrijden  keelpijn  had  (ja  inderdaad,  die  langs-de-lijn-schreeuwende-moeder-
supporter weer) en dat iedereen het erg naar zijn zin had, mede dankzij de fijne leiders 
Diana Kliffen en Monique Bodewes en natuurlijk de fantastische voetballers. O ja, wat 
ik nog wel (héél) goed weet, is dat Celtic een gedeelde 1e plaats had, alleen weet ik 
niet meer met welke andere ploeg, maar waarschijnlijk verwachtte u dat al niet meer 
van mij. Met een beetje geluk leest u dit elders in ons clubblad.
Mocht u zich toch geërgerd hebben aan dit relaas, is ’t uw eigen schuld, want tenslotte  
had ik u gewaarschuwd. Toch hoop ik ook op wat (h)erkenning, want het kan toch niet 
zo zijn dat ik de enige onnozele, maar enthousiaste ouder-supporter ben!
Gauw wil ik nog even gebruik maken om iedereen een fantastisch sportief 2000 te 
wensen en iedereen te bedanken die het voetbal voor mijn zoon geweldig maakt. Net 
name Sip en Dennis, de trainers en Ruud en Monique de leiders.

Nancy van der Leeden
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W  ie vormen de jubileumcommissie?  
 

In februari 2025 is de jubileumcommissie voor het eerst in vergadering bijeengekomen 
om de voorbereidingen te treffen voor de viering van het honderdjarig bestaan van 
LSVV. Laat ik ze eerst even aan U voorstellen.

Het voorzitterschap is een duo-baan voor Paul van Uitert en Raymond Bruin. Beide zijn 
oud-spelers van LSVV 1 die ook een aantal jaren deel hebben uitgemaakt van de jeugd-
commissie, waarvan Paul enkele jaren als voorzitter en dus ook van het bestuur.
Namens  de  kantinecommissie  zitten  René van der  Steen,  bestuurslid,  veteraan,  en 
Amber de Boer, dames 1, in de commissie. René is uiteraard de man voor alle organisa-
torische zaken betreffende eten en drinken. En Amber vormt een duo met Femke Al, 
ook dames 1, dat de activiteiten voor de senioren gaat organiseren samen met een sub-
commissie.
Jorrit Mol, ook ooit lid van de jeugdcommissie, is het aanspreekpunt voor alle activi-
teiten die voor de jeugd gaan plaatsvinden. Ook hij doet dit samen met een subcommis-
sie, want we hebben nogal wat jeugdleden en dus ook nogal wat te organiseren.
Jack Kansen, onder andere leider van het eerste en consul, is vooral druk doende om 
alles rond de feestweek in juni in goede banen te leiden, met name tent, beveiliging en 
de wedstrijden die week plaatsvinden heeft zijn aandacht.
Vanuit de sponsorcommissie maken Michiel Pronk en William van der Leeden deel uit 
van de commissie. Zij zorgen uiteraard voor de betaalbaarheid van alles wat er wordt 
geregeld, maar ook voor de diensten die onze sponsors kunnen aanbieden bij het orga-
niseren van de vele festiviteiten.
Tenslotte zit Geert-Wim Kuin, oud-secretaris, in het comité met als speciale taak het sa-
menstellen van een jubileumboek.

De eerste belangrijke beslissing was om de feestelijkheden niet te beperken tot een 
kleine periode, maar om de festiviteiten uit  te spreiden over heel 2026. Bijna elke 
maand zou er dan wat te doen moeten zijn, steeds voor verschillende doelgroepen. 
Uiteraard dan beginnend met de nieuwjaarsreceptie waarop het jubileum kan worden 
afgetrapt. Wat er allemaal inmiddels is bedacht kunt U zien in het jaarprogramma wat 
U kunt terugvinden op de middenpagina’s van deze speciale Kooltjesdief.

GWK
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18 mei 2003

(Zak)doek valt over Arie's veteranen (snik, snik)
18 Mei was ’t dan zover, Arie‘s veteranen speulden hun leste "potje" voetbal (ofzo) 
ofwel hun leste "daggie uit". ’t Begon voor mij (Stalen of Donzen Co) allemaal alweer 
zo‘n 27 ! jaar geleden bij ‘t ploegie van Peter Bekfiets. Deze bekende in ’t Langedijker  
uitgaanscircuit had nog wat stervoetballers (zuipertjes ?) nodig en vond die bij Ome 
Nico (we missen hem nog steeds !) en Alie in de Bistro. Hugo Borstrok, Red Jack, de 
legendarische Konjo (moest je tegenan schieten) en ikzelf werden daar deur Bekfiets 
vastgelegd (een "potje" josies ?). Onder andere witte Bertje, Dirk Pu, Cockney Rebel en 
‘t dikke kiepertje zaten (lagen ?) daar al, dus dat leek ons wel gezellig.

Nou dat was ’t hoor, vooral toen onze huidige sponsor Bart Glas ons team in ’78 kwam 
ver(zwak)sterken. Altijd maar rottigheid uithalen, maar wel lachen, gieren en brullen 
vanzelf. Ok werd Super Black dat jaar losgeweekt van DTS, wat toen nog hil bizonder 
was. Black had ons ‘t het jaar deervoor nog hil lastig maakt (de beuk ging erin) bij 
teugenstander DTS 6,  dus leek ‘t  ons wel handig hem bij  ons te contracteren. Nu 
hadden we (bijna gien last meer van hem (leuk hè). Peter Bekfiets had ’t toen ok al 
weer bekeken (‘t zicht werd alsmaar slechter ?) en werd opgevolgd door Good Old 
Willem,  die  als  ’t  belangrijk  werd  altijd  verkouden  (of  zoiets)  was.  De 
kampioenschappen  van  ’78  en  ’79  werden  verijdeld  omdat  Wim in  plaats  van  te 
vlaggen z‘n zakdoek an ‘t vullen was. Een 2e plaats werd tenslotte ok gevierd en bleven 
we mooi in de laagste klasse.

Onze Katter (nou, dat kon ie) kwam in 1980 over van Vrone, want ‘t leek hem bij ons 
ok wel gezellig (vurrut). In ‘81 kregen we nog gezelschap van Jenne, de broertjes Wiep 
en Fred Meijer en lichtgewicht (ja, dat urtje van Spartacus) Henk Keizer. M‘n bier werd 
nu elke week "geroerd" door Fred's vinger, vinger ?? Lekker hoor, gezellige tijd. Nu 
hadden we ok de oergezellige "uitjes" naar SSV in Stompetoren erbij  (we hadde ok 
nooit wat ?). Leuke uitjes met vul doelpunten, vooral in ons voordeel en flinke botsing 
en met Henk z'n SSS maten en altijd glazen tekort na afloop. In ’83 gingen Henk, Fred 
en Wiep weer powerliften, had ik weer een rustig biertje, maar ging coach Good Old 
Willem "voetballen" (probeerde ie ?), zei ie zelf ? Na een jaar zonder kwam in ’84 ome 
Arie als hoofdcoach een beetje bijsturen. Deer hadden we mazzel mee toen we na een 
"uitje" bij Meervogels in ‘86 de weg bij dikke Piet (café ‘t Pontje) volledig kwijt waren. 
Arie en moin Eefie, die toen ok net antrokken was, werden toen vrienden voor ‘t 
leven.
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Cockney  Rebel,  Hugo  Borstrok  en  Pé  Beers  hielden  ’t  in  ’84  voor  gezien.  In  ‘86 
kwamen  Crick  en  Sjaak  ons  echt  versterken,  want  in  ’87  werden  we  (zonder 
medeweten van Good Old ?) kampioen in de reserve 4L na een bloedstollend gevecht 
met ’t met totaal andere spelers (allemaal A1 junioren) uitkomende Flamingo's. Deuze 
josies zouwe ons wel effe inmake, nou mooi niet, want wij waren toen ok nog jong en 
energ(z)iek.

In ’88 deden we onze mooiste ankoop met Pieter Hink. Nu werd echt elk "uitje" een 
waar feest. ‘t Dikke kiepertje stopte helaas, maar Pieter wist ok gelijk een are kieper. ’t 
Was  wel  effe  skrikken,  maar  na  een  jaar  of  wat  wen  je  d'r  an.  ‘t  Was  namelijk 
Per(ongeluk)ry  Huigsloot,  inmiddels  met  bijna  zevenhonderd  !!!  teugengoals 
clubtopscorer ?? denk ik.

In ’t zeizoen ‘91-‘92 moesten we wel effe slikken (Pieter ?} toen Super Black, 3enne en 
Konjo gezamenlijk stopten. Hiervoor in de plaats kwamen een echte Ier (ja, echt) John 
Glancey, die ze ok best luste, Theo van de Fluit, de lichtvoetige wijd en zijd bekende 
van de Kikker en Pé Oomes die net in Langedijk woonde en bij Cor Schipper (missen 
we ok nog steeds) informeerde of er nog een leuk elftalletje was die wel af en toe 
nazat. Dat wist Cor wel en dat werden wij dus. Een rustig stel, altijd stil in een (Arie's)  
hoekie. Nu hoefden we voor recepties en partijen ok geen stukkies meer te oefenen, 
want Jan deed ‘t zangwerk en Pé de geweldige stukkies. In ‘93 kwamen ok nog Wil 
(Piel) Glas (weer hale we ze vandaan, hè) en Ton Bui(k)s ons team met gezelligheid 
verrijken en hadde we d‘r meteen nog een zanger (Ton) bij. Ok werden we weer urs 
kampioen en dat werd met luide schlagers luidkeels gevierd. Dit was overigens niet zo 
leuk voor ’t eerste die op datzelfde moment degradeerde.

In ’t zeizoen ’94'95 werden we weer kampioen met 39 uit 22 en een doelsaldo van 
123-41 wat nog steeds ons record is. Dennis Berkhout (toen nog een jong talent) was 
toen een echte versterking. In ‘96 hadden we onze gezellige (knok) partijtjes met (niet 
heerlijk) Helder 4. In ‘99 maakten we de overstap naar de veteranen, wat zeer goed 
beviel. Vooral twee keer een half uur en op tijd in de kantine ging ons zeer goed of.  
Helaas komt er nu een end an want teveel spelers hebben te kennen gegeven er de 
brui (of zoiets) aan te geven. Ik vind ’t toch wel hil jammer. Wilt U ’t ouwe zooitje nog  
ien keer in aktie zien. Dat kan nog in augustus bij ‘t oergezellige DTS toernooi wat we 
nog wel een keer willen opluisteren. Leuk hè.

Dit was echt ‘t laatste stukkie van

OFZO
Bloid toe, denk ??
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Doe mee aan ons Jubileumjaar!
In 2026 vieren we samen ons 100 jarig bestaan! Een bijzonder jubileum en het wordt 
een feestjaar vol sportieve en gezellige activiteiten op ons prachtige sportcomplex aan 
de Sportlaan.

De jubileumcommissie heeft voor 2026 een programma vol met activiteiten voor jong 
en oud, jongens en meiden en dames en heren samengesteld. De hulp van vrijwilligers 
bij de activiteiten is zeer welkom en daarom onderstaande oproep.

Wil jij meehelpen ? Meld je dan aan!
→ Aanmelden kan bij Jack Kansen (06-47102211)

of René van der Steen (06-11799292)
of email : LSVV100@lsvv.nl

Zo’n jubileumjaar met veel activiteiten gaat helaas niet kosteloos. Als u LSVV een warm 
hart toedraagt vragen wij u als regionale ondernemer om een financiële bijdrage. Onze 
sponsorcommissie heeft diverse interessante sponsorpakketten samengesteld en nemen 
deze graag met u door.

100 jaar LSVV sponsor worden ?
→ Neem contact op met Michiel Pronk (06-43582945)

of William van der Leeden (06-57782184)
of email : LSVV100@lsvv.nl

Samen maken we er een mooi feestjaar van!
Bedankt alvast voor jouw inzet – zonder jou is dit niet mogelijk.

Citaat van Cruijff
Als je een speler niet dekt, kan hij ook niet uit de dekking lopen.

16



Datum Activiteit Voor wie
4 januari Rood Cycle-Center Nieuwjaarsreceptie Alle belangstellenden

13 februari Mike Molenaar Maatwerk Tokkentoernooi Senioren
25 februari van der Plas Sprouts LED-toernooi met pizza Onder 11 t/m Onder 13
26 februari van der Plas Sprouts LED-toernooi met pizza Onder 14 t/m Onder 17

20 maart 60 jaar kantine LSVV Alle belangstellenden
24 maart Pannenkoekenfeest Onder 8 en Onder 9
25 maart Pannenkoekenfeest Mini’s en Onder 10

4 april Rood Cycle-Center Voetbalclinic Mini’s t/m Onder 17
10 april de Roode Leeuw Beerpongavond Senioren

30 mei Champions League Finale Onder 18 en Onder 19

5 juni Jubileumreceptie Genodigden
6 en 7 juni Kramer Zuurkool LSVV jeugdtoernooi Mini’s t/m Onder 13
10 juni Witte Koeltechniek LSVV 1 – De Geus Bouw Allstars Alle belangstellenden
11 juni Zakgooi-toernooi Onder 18, 19 en Senioren
12 juni Internationaal Walking Football-toernooi Walking Footballers
13 juni QFC Jubileum-reünie Alle belangstellenden
13 juni NH1816 Vertrouwd Verzekerd Jeugdsponsorloop Alle jeugdleden
13 juni Activiteiten 40 jaar Damesvoetbal Alle belangstellenden
13 juni LSVV dames – Lady Legends Alle belangstellenden
13 juni SMP LSVV Legends  - FC de VHC Rebellen Alle belangstellenden
13 juni de grote A-Booth jubileum feestavond Alle belangstellenden
20 juni Toernooi met Barbecue Onder 17 t/m Onder 19

8 augustus QFC Zeskamp Onder 18, 19 en Senioren
22 augustus Stormbaan event Mini’s t/m Onder 17

oktober Uitgifte jubileumboek Alle belangstellenden
oktober/november Wedstrijdbezoek AZ Onder 5 t/m Onder 19

13 november Suts Pubquiz Senioren
27 november Witte Koeltechniek Club van 100 sponsoravond Club van 100 en Sponsors

11 december Medewerkersavond Medewerkers
december de Groeispecialisten Oudejaartoernooi Alle jeugdleden
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13 april 2002

LSVV draait op vrijwilligers.
Zonder vrijwilligers zou LSVV helemaal niets voorstellen. Er zou binnen de club niets 
van de grond komen en als er al wat zou gebeuren zou dat de leden handen vol met 
geld kosten. Maar ook in een vrijwilligersorganisatie gaat het weleens niet helemaal 
zoals gepland.

Neem nou zaterdag 13 april. LSVV D2 moet een thuiswedstrijd spelen tegen AFC’34 
D2. De begeleider van LSVV D2 is afwezig maar hij heeft keurig voor een vervanger ge-
zorgd. Echter die moest onverwachts met een kind naar het ziekenhuis en de wedstrijd 
stond op het punt van beginnen. Hierdoor was er geen scheidsrechter en geen grens-
rechter. En waar haal je die vandaan op zo'n moment. Nou was gelukkig de begeleider 
van LSVV C4 wat vroeg en die bood spontaan aan om het team te helpen door te gaan 
vlaggen. Maar de enige scheidsrechter aanwezig stond achter de bar van de kantine, 
want hij had die middag net kantinedienst en moest dat alleen doen want zijn maatje 
(vrouw) was ziek. Hij kon dus eigenlijk niet weg. Gelukkig was er iemand van het low-
budget team aanwezig (wanneer is er nou niet iemand van het low-budget-team aan-
wezig?) en een lid van de jeugdcommissie en die boden spontaan aan de kantinedienst 
waar te nemen als de barman zou gaan fluiten bij D2. Zo gezegd, zo gedaan.

Probleem opgelost. Maar anderhalf uur later weer een nieuw probleem. De leider van 
C4 die net nog bij D2 had lopen vlaggen, kon ook geen scheidsrechter vinden. De bar-
man kon niet nog een partijtje fluiten. Gelukkig kwam net de leider van LSVV C3 terug 
van een uitwedstrijd met zijn team en bood zich spontaan aan als arbiter voor het duel 
van LSVV C4 tegen FC Uitgeest C4. Weer een probleem opgelost, dankzij vrijwilligers.

Gelukkig gaat het bij LSVV meestal niet zo chaotisch als in bovenstaand geval, maar je 
hebt wel eens van die dagen. Dankzij all vrijwilligers, waarvan bovengenoemden er 
maar enkelen zijn, draait LSVV, kunnen vele honderden mensen voetballen en weer 
anderen van het geboden spel genieten. Een woord van dank aan al deze vrijwilligers 
(het zijn er bijna 250!) is dan ook zo af en toe wel op zijn plaats. Een woord van dank  
wat  ook een gebaar  kan zijn  naar  al  die  medewerkers.  En dat  gebaar  was  er  dan 
zaterdag 20 april j.l.. LSVV organiseerde voor alle medewerkers een feestavond, met 
gratis drank, met een heerlijke barbecue en met levende muziek. Dit keer was gekozen 
voor een swingende dixieland formatie. Helaas vond niet iedereen deze muziekkeuze 
even geslaagd, maar het maakte de avond er niet minder gezellig op. Iedereen heeft 
genoten op deze gezellige medewerkersavond van LSVV.

Nogmaals, namens alle 570 spelende leden van LSVV, dank aan alle vrijwilligers.

GWK
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19 maart 1998

A1 KAMPIOEN
Vorige week zondag kon LSVV de eerste kampioen noteren. Onder toeziend oog van 
een talrijk publiek deed A1 wat het moest doen en won tegen het laaggeklasseerde 
Meervogels met 5-0. Veel pupillen en C-junioren stonden achter het Meervogels-doel 
de A1-ers toe te juichen en door de verschrikkelijke herrie die ze maakten, was de kee-
per van Meervogels kennelijk danig van slag. Na twee minuten spelen was het al raak 
en kon de 1-0 worden genoteerd. Na 4 minuten was de 2-0 stand al bereikt en nadat 
na een kwartier al een 3-0 score op het scorebord stond, wist A1 helaas het net in de 
eerste helft niet meer te vinden. De productie werd pas laat in de tweede helft weer in 
gang gezet al hadden we daarbij wel eerst de hulp van een Meervogels-verdediger voor 
nodig, die in eigen doel kopte. De 5-0 gaf de score nog enig aanzien. Dit doelpunt werd 
door de kopsterke Frank Kramer (ja, de keeper) in de slotminuten achter de Meervo-
gels-doelman gewerkt. 5-0 is toch nog een magere afspiegeling van het spelbeeld, als je 
beseft dat doelman Frank Kramer in de tweede helft vele malen in de aanval zocht. 
Zonder keeper in doel slaagde Meervogels er niet in om tot scoren te komen .
Na het eindsignaal groot feest natuurlijk. De champagne werd ontkurkt. Het bestuur 
feliciteerde ons met rozen van rozenkwekerij Van de Voort en in de kantine werd ge-
zorgd dat we niets tekort kwamen. Ook diverse ouders merkten hoe ontzettend gezel-
lig het in de kantine eigenlijk kan zijn. Ook zij maakten de sluitingstijd mee (voor her-
haling vatbaar?). Hierna werd het feest in een horecagelegenheid in Oudkarspel voort-
gezet. Al met al een kampioensfeest, dat we nog een keer mee hopen te maken.
A1 is zonder puntverlies kampioen geworden. De voorsprong op de nummer twee is 
opgelopen tot 16 punten. Hieruit kun je concluderen dat A1 een terechte kampioen is 
en voor deze klasse veel te sterk was. Natuurlijk zijn in deze klasse veel zwakke ploe-
gen ingedeeld. Hiervan moet je gewoon winnen. Dit houdt echter niet in dat je in deze 
klasse zomaar even kampioen wordt en dat dit de normaalste zaak van de wereld is. 
Dit zou afbreuk doen aan de prestatie die A1 heeft geleverd. Ook sterke ploegen kom je 
tegen in deze klasse. Het is niet voor niets dat het A1 de afgelopen jaren niet is gelukt 
om kampioen te worden. Je komt in deze klasse altijd wel een ploeg tegen die toevallig 
dat jaar ook een sterke lichting heeft. Dit jaar waren wij dat. Waar je ook speelt, zonder 
puntverlies kampioen worden, blijft altijd een prestatie. De uitdaging die A1 nu nog 
heeft is om de laatste drie wedstrijden te winnen, zodat de maximale score wordt be-
reikt. Dit geeft dan weer extra glans aan het behaalde kampioenschap. Echt gemakke-
lijk zal dit nog niet zijn en hier mag dan ook niet al te simpel over worden gedacht. De  
gevaarlijkste tegenstander zal Velsenoord A1 zijn, die op de 3e plaats staat. Als de reste-
rende wedstrijden serieus worden benaderd en gespeeld met voldoende inzet, dan kan 
het niet fout gaan. De kwaliteit zal dan altijd de doorslag geven.

Edwin Goedhart
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A3 een tactisch team
Goeiemiddag, bewonderaars van A3. Na onze beroemde verwarmingsinstallateur (onze 
leider) van huis  gebeld te hebben, konden we weer schitteren tegen SVW’27. Een 
SVW-er was zo vriendelijk om meteen in eigen doel te schieten, zodat we juichend en 
feestvierend verder gingen, maar terwijl we nog in volle gang waren met de receptie 
scoorde SVW 1-1. Dit was tevens de ruststand. Terwijl wij nog met de thee bezig wa-
ren, scoorde SVW verraderlijk 2-1. Flink aangeschoten (niet te verwarren met dronken-
schap) ging het toen helemaal mis. De tactische concepten bij ons waren niet van de 
lucht. Frank ruilde met Ruud, ik met Carlos, Carlos weer met Jack, Nico met Cor, 
André met Mark enz., enz. enz. oftewel een puinhoop. Ondertussen had SVW wel 
even 5-1 gemaakt. Maar jagend op een gelijkspel werd het 5-2 gemaakt door ….. U 
raadt het al: SVW. Deze heren hebben dus 7 doelpunten gemaakt. Als ze nu in de uit-
wedstrijd het gelijkredig verdelen halen we nog even mooi een punt daar weg. Ik wil 
het supporterslegioen (de piloot van het vliegtuigje wat af en toe overvloog en wat later 
bleek neergestort te zijn door ons vertoond spel) weer bedanken.
Goeiemiddag.

De generaal

Goedendag dames en heren,

Bovenstaand zomaar een stukje van mij uit het Langedijker Sportblad van begin jaren 
tachtig. Een blad dat wekelijks uitkwam met nieuws en uitslagen van diverse verenigin-
gen, zoals handbalvereniging LSVV, zaalvoetbalvereniging Hink Sport,  kolfvereniging 
Gezellig Samenzijn, tafeltennisvereniging Spirit,  Damlust, Schaakmat en dus ook LSVV. 
Jarenlang schreef ik verslagjes samen met legendarische mede schrijvers als de Meester, 
Ofzo, Gerrit en Willem, en Jeweetwel. Elke maandagavond een schrijfsel inleveren van 
A3 tot het twaalfde waar ik in heb gespeeld. U ziet, het waren geen selectie-elftallen. 
Het nadeel is dat je niet voetbalde met de beste spelers, maar wel met de gezelligste, 
omdat uitgaan op zaterdagavond een vanzelfsprekendheid was.
De voorzitter controleerde vroeger nog wel eens bij Bal Na in Concordia of er geen spe-
lers van het eerste aanwezig waren. Al was Jan Brink dan weer een uitzondering, want 
hij moest juist wel heen, anders werd het zondags niets.

In de tijd dat wij speelden, was je bijna wel verplicht om na te zitten in de kantine. Alle 
elftallen zaten aan tafels en er werd nog bediend. Bij Cas van Kleef kon je alleen maar  
per tien bier bestellen. Sluitingstijd was vanzelfsprekend. Het gebeurde wel eens dat je 
om elf uur in de kantine verzamelde en je te horen kreeg dat de wedstrijd niet door 
ging. En ja, wat doe je dan? Eerst maar een colaatje voor de nadorst en dan toch maar  
zitten en wachten tot het zes uur werd.
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We hebben  veel  meegemaakt  in  de  kantine.  De  afscheidswedstrijd  van  Jeroen  de 
Koning (de flamingo, hij kon zo mooi staan), samen met de aanvoerder van het eerste, 
zorgde mede door de Farmer’s Jazz Band voor een record-omzet. De enorme gezellige 
kerstavonden en de keer dat er een duo optrad met de kermis. Ze waren zo slecht dat 
iedereen al om half vijf op de kermis was.

En dan de geweldige thuisfluitende scheidsrechters die we hadden: Jan Goudsblom, 
Cor Peerdeman en natuurlijk Theo Droog. Theo floot ons thuis in de ochtend tegen 
Limmen. Na afloop waren ze zeer ontevreden over de manier hoe er gefloten werd, en 
vroegen ze of we de scheids konden. Nee, die hadden we nog nooit gezien. Dat moest 
een KNVB scheidsrechter zijn. En dat klopte ook wel, zeiden we, want hij was al weg. 
Na gezellig gezeten te hebben gingen de Limmenaren op weg naar huis. Aangekomen 
op hun eigen complex keken ze hun ogen uit. Daar stond Theo te vlaggen bij het eerste 
van LSVV dat die middag uit moest naar Limmen. “Die hebben dus een uurtje achter 
mij staan schelden.”, vertelde Theo later aan mij.
Ik heb met veel spelers een mooie tijd gehad, zoals met de huidige voorzitter, Dirk 
Witte en Bertus Komen, dis als Zwarte Piet en Sinterklaas meespeelden tijdens een 
wedstrijd. Minder was het met Marcel Smit. Veel praatjes, maar voetballen, ho maar. 
Ja, aan de bar staan, dat kon ie (en schijnt ie nog te doen, hoor ik).
De stukjes werden gewaardeerd, maar niet altijd. Toen ik schreef dat we onderling aan 
het ruzie maken waren en zo tegen elkaar schreeuwden dat het wel een bestuurs-
vergadering leek, kunt U wel raden waar het commentaar vandaan kwam.

Toen de elftal-indeler me wanhopig 100 gulden bood om te stoppen met voetballen. 
Omdat hij me nergens kwijt kon, werd ik leider. Ook dat werden weer mooie jaren. 
Geweldige uitwedstrijden naar Oudesluis, dronken thuis. En naar Texel, waar we al op 
zaterdag arriveerden. We zaten in hotel “de Branding” en de eigenaar Guus hield wel 
van een biertje. Toen we naar bed wilden, was het hotel dicht en van een voorbijgan-
ger hoorden we dat ie in zijn stamkroeg zat. Wij daarheen. Na sluitingstijd ging Guus 
met ons mee en zaten we bij hem nog gezellig aan de bar. Toen hij hoorde dat wij een 
mannetje te kort kwamen, bood hij zich spontaan aan om mee te doen. Na een kort 
nachtje  stonden  we  met  Guus  op  het  veld.  Een  speler  van  Texel  klaagde  bij  de 
scheidsrechter dat wij een ongerechtigde speler hadden, want dat was toch Guus van 
de Branding. Dat wist de scheidsrechter zelf ook wel. Ze begroetten elkaar als oude 
vrienden en de scheids vond dat Texel niet zeiken moest. Diep in de tweede helft 
kwam Guus vanuit de voorhoede melden dat als het geen 10-0 zou worden het eerste 
biertje van hem was. Dat het al 12-0 was, was hem even ontgaan.
Het was me een genoegen om weer eens wat van me te laten horen. Ik wens U veel 
plezier tijdens het jubileumjaar en zal zeker aanwezig zijn tijdens de reünie.

De generaal b.d.
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Aannemersbedrijf Blankendaal Glas Keukens Quant Consultancy
A-Booth exhibition heroes GoodLife Foods Rabobank
Accountantskantoor Wiedijk GP Groot inzameling en recycling Reclamestudio Anytime BV
Accuraat Tegelwerk en Afbouw Groba Groep Rietgans Makelaars
Anton Rail en Infra Haker Natuursteen Rob Glas
Attack Plaagdierbeheersing Harsveld Apparatenbouw BV Rood Cycle-center
Autobedrijf Tesselaar BV Heineken Nederland BV Roy Groen Hoveniersbedrijf
Autodiensten Hink Hessing B.V. Schildersbedrijf H. Beemsterboer
B&O Projectafbouw Holland Jersey Schildersbedrijf Zijp
Babylon Grand Café Hypotheekcentrum Langedijk Schoon Producties
Bakker Schoon Makelaardij ING bank Sip Molenaar
Bako Betonservice BV InnovFoam Service en Onderhoud BV Slijptechniek Jongewaard
Bejo zaden Instad SMP Sportscare B.V.
Bekker glashandel Installatiebedrijf v/d Poll Snackbar de Bistro
Boekel en Bakker BV Interflame Sombroek keukens
Boersma administratiekantoor Just Better Spaansen Bloemen
Bossen en de Bakker Kaas! Spar Korte Vondelstraat
BoulesBitesBar Alkmaar Kaijer Colors @ Home Spekken Interieur
Bouwbedrijf H Gerdes KBL Centrum Circulair Schoonmaken Sportsinc
Bouwbureau Tauber Keiser optiek Staal Engineering
Brommer Schilderwerken Keurslagerij Ruud Klerq Stad Detachering
Café de Knip Knip & Lounge Stammis Horeca Verhuur
Cor en Jacco Paauw Kodi B.V. Stichting Kringloop Langedijk
Dansschool Biersteker Kolenist Bar & Grill Stukadoorsbedrijf Gertjan Hoedjes
Dansschool Schavemaker Kramer en Co verzekeringen en geldzaken Suts
de Bubs BV Kramer Zuurkool TB&S
de Burg Horecabedrijven Leo Nelis pannenleggersbedrijf TCE Partners
de Geus Bouw LifeSec Technisch bureau Blankendaal
de Groeispecialisten LSVV 4 / De Kweekvijver Tegelzetbedrijf Berkhout
de Jong Reclame en Partners BV Makelaardij van de Ridder Tegelzetbedrijf Bieshaar
de Mossel BV projectafbouw MakelaarDijck The Lake Restaurant
de Roode Leeuw Micro Norm Electronics The Orange Boathouse
de Swaan Mifo adviesgroep Thijs Veldman Verhuur
Debotrade Molenaar & Hermes advocaten & mediators Transportbedrijf D Zijp B.V.
Demaco Molenaar Transport Tuincentrum Life en Garden
Dirk Snip sportprijzen Nautilus Uniserver B.V.
Duys Tegelwerken Network Company BV van den Berg Installatietechniek
Duys Timmerwerken NH Elektrotechniek van der Laan groep
Ecolucht Nh1816 Verzekeringen van der Plas Sprouts
Elektropartners Nico Reus Tegel en Stucwerken van Est Metals
Elma Media Niels Engel Bouwkundig Tekenbureau van Leijen Training Coaching en Advies
Exactt Multi Service Diensten NLZ Dienstverlening Velko Bandenservice
Fabis Beheer B.V. Onlinecasinovergelijken Vertrouwd Verzekerd
Final Finish Optimum Logistiek VHC Jongens BV
Fysio Sport Muda Otto's Kantoorcentrum Virtual Green
Fysiobase P. Bruijn installatiebedrijf Voets
G. Kramer en Zonen B.V. Paauw Beheer B.V. Welldone Lasservice BV
Garagebedrijf Marco Schuijt Parochie Sint Jan de Doper Winkelaar Administratie & Adviesbureau
Gebroeders Hink schilderwerken PDZ Uitzendbureau Witte Koeltechniek BV
Gebroeders Stoop Schilderwerken Profile Tyre Center Woldhuis BV / Duteco BV
Gevelreinigingsbedrijf Kuilboer B.V. PuttoCC Zero Motorcycles
Glas Groenten Q Blades Zwembadbouw

QFC Administratie & Belastingadvies
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4 april 1999

Hoogtepunten uitwisseling met AC Coarezzo
Verlies tegen AC Milan – Winst op Inter
De twee hoogtepunten in het uitwisselingsprogramma tussen AC Coarezza en LSVV werden 
gevormd door de wedstrijden die de “Esordienti” van LSVV speelden tegen de roemruchte 
clubs AC Milan en FC Internazionale.
De wedstrijd tegen AC Milan werd op zaterdagavond afgewerkt bij kunstlicht en werd door 
de spreekkoren die door de B-junioren van LSVV werden ingezet en werden beantwoord door 
de Rossineri, gespeeld in een Europa Cup-achtige ambiance. Natuurlijk was de AC de veel 
sterkere ploeg. Spits Timmie Bruin, bewaakt door twee verdedigers, kwam niet in het stuk 
voor omdat hij eenvoudigweg geen enkele bal kreeg. De buitenspelers werden gedegradeerd 
tot verdedigende middenvelders en het middenveld en de achterhoede werden teruggedron-
gen, maar wel tot een haast onneembare veste. Zeer gedreven spelend, vechtend voor elke 
meter en spelend met veel passie werd getracht een zo goed mogelijk resultaat te halen. AC 
Milan werd haast wanhopig van dit felle en onverwachte tegenspel. De latere toernooiwin-
naar had een zeer omstreden strafschop nodig om een voorsprong te nemen. Een overtreding 
van Leon Broersen net buiten de zestien meter, werd bestraft met een penalty doordat de 
Milan-spits keurig het strafschopgebied in duikelde. Robbin Hink die daarvoor al talloze mooie 
reddingen op zijn naam had gebracht (en mede daardoor werd uitgeroepen tot beste keeper 
van het toernooi) was kansloos. In de laatste minuten stelde AC de finaleplaats veilig via een 
goed uitgespeelde aanval.
De volgende dag moest in de strijd om de derde plaats worden aangetreden tegen die andere 
Milanese topclub FC Internazionale. Ook deze club was sterker dan de LSVV-jeugd, maar 
verzuimde in de eerste minuten de score te openen en kreeg het toen moeilijk tegen de 
wederom zeer gedreven Langedijkers. Echter tegen deze blauw-zwarten uit Milaan kon LSVV 
wel tegenaanvallen opzetten en kregen we zowaar enige kleine kansjes op een goal, maar 
geen van allen waren de aanvallen echt gevaarlijk. Maar voor Inter bleef het wel oppassen. 
Opnieuw leek de door een scheidsrechterlijke dwaling in een teleurstelling uit te lopen. Een 
overtreding(?)  van  Stefan  Haarsma werd met  een penalty  bestraft.  Tsja,  Italiaanse  spitsen 
vallen  makkelijk  en Italiaanse  scheidsrechters  vallen  makkelijk  voor  buitelingen.  Gelukkig 
werd de bal naast geschoten. In het vervolg van de strijd waren nog enkele reddingen op de 
doellijn  nodig,  maar  het  eindsignaal  werd  met  0-0  gehaald.  Strafschoppen  moesten  de 
beslissing  brengen.  Robbin  Hink  scoorde  zelf  de  eerste  pingel  en  Marcel  Bruin  en  Jan 
Biersteker volgden dit voorbeeld koelbloedig. Een Italiaanse misser (Robbie keerde de inzet) 
leek LSVV de overwinning te geven, maar Timmie Bruin had zenuwen niet in bedwang en 
miste.  Vervolgens waren Seger Visser  en in de verlenging Sil  Kunst  er  Pieter  Bergen wel 
trefzeker. Een knal tegen de paal van een Italiaan betekende niet alleen de winst voor LSVV,  
maar ook dat bij  de prijsuitreiking aanvoerder Seger Visser een beker in ontvangst mocht 
nemen van Europa Cup-achtige afmetingen.

GWK
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17 mei 2001

DAMES ONGESLAGEN KAMPIOEN
Met nog één wedstrijd te gaan zijn de dames niet meer in te halen door de concurren-
tie. De wedstrijd tegen SRC hoeft niet meer gespeeld te worden, ongeacht de uitslag 
daar, houden we dan altijd nog een punt meer over. Tot het laatst bleef het spannend,  
maar  we behielden steeds  een punt  voorsprong op onze grote  concurrent  SRC. In 
oktober j.l. was de partij tegen HSV achteraf bepalend. In die pot gingen we met een 
verdiend punt naar huis. Toen zei ik al: "dit is een punt dat we moeten koesteren". 
Daarvoor hadden we thuis gewonnen van SRC met 3-1. We zagen die meiden als de 
belangrijkste kandidaat voor de titel. Mede ook omdat ze het seizoen daarvoor tweede 
waren geworden en we tijdens de bekerwedstrijd van ze verloren hadden. Het grillige 
verloop  van  de  competitie  was  gelukkig  niet  in  ons  nadeel.  Thuis  konden  de 
wedstrijden vaak doorgaan wat het wedstrijdritme ten goede kwam. Mede daardoor 
bleven we het gehele seizoen bovenaan staan en konden we laten zien dat we een 
aardig  balletje  konden  trappen.  Menige  donderdagavond  aan  de  ronde  tafel 
debatteerden Sip en ik over de opstelling en hoe goed onze meiden wel waren. Jan 
Koopman schudde dan zijn hoofd en zei dat het niet zo veel voorstelde, dat voetballen 
van de melden in het algemeen. In de loop van het seizoen moest hij zijn mening toch 
herzien,  hij  was  zelfs  aanwezig  in  Schoorl  om Sip  een  bloemetje  te  overhandigen 
namens de technische commissie. Namens Sip nog bedankt en ook het bestuur voor de 
bloemen en de consumptiebonnen.

Waren er dan geen problemen dit seizoen? Natuurlijk wel, vooral toen we in het begin 
18 speelsters hadden en 2 meiden die niet konden ballen en natuurlijk moesten er 5 
speelsters reserve staan. Uiteindelijk resulteerde dit toch dat er wat onvrede ontstond 
en dat dan in bepaalde wedstrijden tegen de sterkere tegenstanders. Na de wedstrijd 
tegen HSV stopten de eerste twee meiden er mee en dat maakte dat het voor de leiding 
wat gemakkelijker  werd.  De meiden die om uiteenlopende redenen zijn afgehaakt, 
hebben ook hun steentje bij gedragen aan dit succes. Natuurlijk niet te vergeten de 
junioren die mee gedaan hebben en die ons uit de brand hielpen als we omhoog zaten.  
Ook al hadden ze wat anders gepland die middag. En niet te vergeten Floor die twee 
keer mee deed dit seizoen. Al met al: het succes is opgebouwd met grote en kleine 
stenen, maar als er geen kleine stenen zijn dan komen er gaten in het geheel en dan 
kan de boel instorten en zo zie ik dat.
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Dit kampioenschap is vooral te danken aan Sip die zo bedreven is met de meiden, dat 
ze er soms wel eens moe van worden in het veld. Maar hij bedoelt het zo goed, al die 
aanwijzingen, dat is coachen van de zijlijn en dat zag je zeer weinig bij  de andere 
verenigingen, Het wakker houden van de speelsters en waarschuwen dat je beter een 
paar meter terug of vooruit kan gaan staan. Het zijn van die kleine dingen, maar erg 
belangrijk. In het begin van het seizoen zijn de bekerwedstrijden gebruikt om te zien 
waar de speelsters, waar ik van dacht je sta niet op de juiste plaats, opnieuw in te 
delen. Als voorbeeld is Gaby omgeturnd van rechtsbuiten naar linksback. Mede komt 
dit omdat we niet meer met drie spitsen zijn gaan spelen, maar met twee en dat haar 
schotkracht zorgt voor opruiming vanuit de defensie naar voren. Ook als Sandy niet 
kon keepen moest er toch iemand op doel. Dat was wel eens moeilijk want een ieder 
wil voetballen maar niet keepen. Gelukkig pakten de meiden dit goed op en al ging dit 
soms niet van harte, het werd geregeld. Komend seizoen wordt dit ook een probleem 
want Sandy wil naar “down under" voor een jaar. Dus moeten we daar ook weer een 
oplossing voor zoeken.

Toen Sip mij vroeg om als sociaal crisis manager (lees leider) op te treden, was dit een 
leuke uitdaging. De speelsters die overgebleven waren van dames 2 moesten ingepast 
worden in het bestaande team. Omdat ik van dames 2 nagenoeg niemand kon was het 
eventjes puzzelen. Maar samen met Sip waren we er al gauw uit. Geef ze een vaste 
stek en diegene met meer voetbalcapaciteiten kan je op verschillende posities laten 
ballen. Dat grootste voorbeeld is Marinda, die is nagenoeg op alle posities te gebruiken, 
en dat is wat belangrijk is, het seizoen door. Ook al vond ze dat niet altijd leuk, maar na 
uitleg  deed  ze  dat  in  het  teambelang.  Maar  als  ze  op  het  middenveld  naast  onze 
architect  Loes  loopt,  is  ze  een  onmisbare  schakel.  Halverwege  het  seizoen  kwam 
Sandra terug op het veld na een enkelblessure en Anne-Marie A., die gestopt was na 
een rugblessure, ging het ook weer proberen op het eind van het seizoen. Vooral voor 
Anne-Marie die al het jaar daarvoor goed liep te ballen als linksback, was het eventjes 
aanpassen. Ik heb al enkele meiden opgenoemd maar om niemand te kort te doen zal  
ik ze allemaal opnoemen.
Doelvrouwe Sandy, laatste vrouw Kim, voorstopper Ilona, linksback Gaby, rechtsback 
Kim. Middenvelder Karin, middenveld Annemarie B., middenveld Annerie, midden-
veld  Loes  (aanvoerster),  middenveld  Els,  middenveld  Marinda,  Middenveld  Anne-
Marie A.
Voorhoede Ellanor, voorhoede Eline, voorhoede Sandra.
Vlagger Sylvia, trainer Sip, supporter Zadek, leider Siem.
Uiteindelijk staat het plezier voorop, maar ook het resultaat is belangrijk en vooral met 
deze groep die van het begin tot het eind bovenaan heeft gestaan en het verdiende om 
kampioen te worden en het ook waar maakte.

Een gelukkige elftalbegeleider van de dames van LSVV
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30 november 2025

LSVV 45+ - SSV 45+
Wat niemand weet is dat er achter de schermen aan een prachtig elftal wordt gewerkt  
Na jarenlang anoniem te hebben mee gehobbeld  staat er nu een sterk elftal.  Komt 
mede door de terugkeer van een aantal oude cracks en het aanstellen van een nieuwe 
coach. Woensdag wordt er keihard getraind en de opkomst is altijd formidabel. Het 
niveau giert omhoog en de publieke belangstelling neemt iedere week toe. Leuk is ook 
om te zien dat de tribunes regelmatig goed bezet zijn. Spelersvrouwen verzamelen zich 
rondom het veld en leven hartstochtelijk mee. Nieuwe coach brengt nieuwe visies met 
zich mee en de wedstrijdbesprekingen zijn zeer uitvoerig, diepgaand en to the point. Je 
speelt of niet. Zo makkelijk kan het zijn.
 

Vandaag SSV op het programma. Een vereniging uit Stompetoren. We wisten niet dat 
ze 11 spelers hadden, maar groot en sterk waren ze zeker. Een team wat er helemaal 
niets van kan. Wij  hebben afgesproken niet te snel koploper te willen zijn in deze 
sterke competitie want de punten worden pas na de winterstop echt verdeeld. Dus bij-
blijven, puntjes pakken en werken aan de looplijnen. Tikkie takkie en gogme staan in 
een hoog vaandel en lange ballen, zeker vanaf rechtsachter zijn verboden. Trainer had 
besloten om de eerste helft niet de sterkste elf op te stellen maar alles op de tweede 
helft te zetten. Na een goede warming-up waar het stoom uit de oren kwam, gingen de 
veteranen als jonge veulens de wei in. De eerste minuut was het speltempo hoog, daar-
na zakte het wat in. SSV had de overhand en ging er vol voor.

Met de rust 0-1 achter.
 

In de rust zijn er harde worden gevallen, waar onze aanvoerder probeerde iedereen 
weer op scherp te krijgen. De coach knikte tevreden en wist dat er wel een kentering 
aan moest komen. Zeker nu met de sterkste elf.
 

Tweede helft begint en LSVV domineert, laat de bal gaan en het enthousiasme was 
helemaal terug. Kans op kans volgde, de 1-1 kon niet uitblijven en deze kwam dus ook 
snel.  Prachtige aanval  die door de verdediging heen sneed en rustig maar zeer be-
kwaam werd afgerond. Dan zou je zeggen, doordrukken en erop en eroverheen maar 
SSV deed een stapje erbij en kreeg ook kansen. De 1-2 en 1-3 volgde helaas snel en dit 
werd tevens de eindstand. Ook omdat wij teveel kansen misten.
 

Jammer. Coach en team teleurgesteld, maar de kantine deed weer goed zaken.
 

Dennis
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6 december 2025 

JO13-1 kampioen en promoveert
LSVV JO13-1 blijft ongeslagen en stijgt naar de divisie

Voor de wedstrijd is de stand in de competitie als volgt: LSVV staat op één en Reiger 
Boys op twee. Het verschil is drie punten, met daarnaast een doelsaldo dat in het voor-
deel van LSVV nog eens zestien doelpunten bedraagt. Een hoop getallen, maar één con-
clusie dringt zich op. LSVV is vrijwel zeker kampioen. Toch blijft dit voetbal, de bal 
blijft rond, en juist de spanning rondom een titel kan voor onverwachte wendingen zor-
gen.
Tijdens het omkleden komt er een bericht uit Heerhugowaard. Reiger Boys heeft met 
3-4 verloren. Daarmee is vóór de aftrap tegen FC Purmerend al duidelijk dat we kam-
pioen zijn. Dat neemt niets weg van het doel voor vandaag. We willen ongeslagen blij-
ven en deze fase met een overwinning afsluiten, dus de knop gaat direct om.
FC Purmerend is geen onbekende. Eerder dit seizoen werd een oefenwedstrijd met 6-1 
gewonnen. Ondanks hun huidige positie als hekkensluiter spelen zij vandaag voor lijfs-
behoud en zijn ze erop gebrand de punten niet zomaar weg te geven.
LSVV probeert vooral in het eerste deel van de wedstrijd via snelheid het verschil te 
maken, maar de scherpte ontbreekt in de afronding. Beide ploegen houden stand en zo 
gaan we tegen de verwachtingen in met de brilstand de rust in. Het vertrouwen blijft 
dat we in de tweede helft alsnog kunnen doordrukken.
Dat vertrouwen krijgt geen deuk. Purmerend krijgt kort na rust een grote kans, maar 
de paal voorkomt een achterstand. Later in de tweede helft speelt Sepp met veel gevoel 
en rust de bal op Tula. Na een sterke loopactie geeft Tula een splijtende pass tussen 
twee verdedigers door. Siem reageert alert, neemt de bal mee en schuift hem beheerst 
langs de keeper. Drie minuten later valt de beslissing. Niek vindt de vrijgelopen Siem 
aan de rechterkant. Met een geplaatste voorzet bereikt hij de linkervoet van Jesse, die 
de bal uitstekend binnen tikt en zo het laatste doelpunt van de wedstrijd maakt.
Het  kampioenschap  wordt  uitbundig  gevierd.  Een  feestje  in  de  kleedkamer  met 
muziek,  taart,  gesponsorde  bekers  en  speciale  kampioenshirts  voor  spelers  en  staf 
maakt het plaatje compleet.
Met deze titel in de hoofdklasse promoveert LSVV voor de tweede keer in de club-
geschiedenis van de Onder 13 naar divisievoetbal. Omdat we in het bekertoernooi ook 
ongeslagen zijn gebleven wacht meteen een mooie uitdaging. Op 24 januari reizen we 
af naar Zeist voor het treffen met divisie-4 tegenstander Jonathan JO13-1, waar we 
gaan proberen een ronde verder te komen in de beker.

Peter Kommas
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16 en 17 augustus 2001

Fantastisch weekend D- en E-pupillen
Op donderdag 16 augustus was er ‘s avonds iets vreemds aan de hand bij LSVV. Op het  
zandtrainingsveld  was enorm veel  activiteit.  Maar  er  was geen bal  in  de buurt  en 
niemand liep in een trainingspak. Een kleine 20 mannen waren in de weer om een 
legerkamp op te bouwen. De 7 tenten zouden voor één nacht het onderkomen worden 
voor de spelers van LSVV D1 tot en met LSVV E8. Tegelijkertijd was er een ploegje 
bezig op het C-veld dat zorgde voor het uitzetten van de banen voor atletiekonder-
delen. Een dag eerder waren de leiders voor de ploegen al geïnstrueerd en daarmee 
waren de laatste voorbereidingen getroffen voor het D- en E-kamp wat werd georgani-
seerd ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van onze voetbalclub.

De volgende dag om 17:00 uur zou het beginnen. En die vrijdag vormde zich dan ook 
een lange rij van kinderen en ouders met slaapzakken en voetbaltassen op het oprijpad 
van LSVV want bij de poort moest worden ingeschreven en kreeg iedereen een gele pet 
met de nummer van de groep waarin hij of zij was ingedeeld. Ook werd daar de tent 
bekend  gemaakt  waarin  die  nacht  kon  worden  geslapen.  Nadat  iedereen  was 
ingeschreven, zijn slaapplaats in orde had gebracht en zich in sporttenue had gehuld 
werd het kamp geopend door Koen van der Voort en kon het eerste onderdeel van start  
gaan. Een atletiekmeerkamp bestaande uit  9 onderdelen:  sprinten, verspringen, een 
hindernisbaan,  boomstam  werpen,  een  jeu-de-boule-achtig  spel,  een  op  kolven 
geïnspireerd  voetbal  spelletje,  de  hordeloop,  rekstok  hangen en natuurlijk  penalties 
nemen. Tegen 20:00 uur had iedereen deze onderdelen afgewerkt en werd het tijd om 
wat  te  eten,  een  hamburger  (al  dan  niet  met  ui)  en  een  hotdog  (met  of  zonder 
zuurkool). Iedereen werd vervolgens aangeraden om een lange broek aan te trekken 
want we gingen met auto's en bussen naar het Geestmerambacht waar Nico Kraakman 
het dwaallichtspel had uitgezet. In het donker tussen de bomen hadden een aantal 
LSVV-ers  plaats  genomen  die  met  regelmatige  tussenpozen  een  dierengeluid  lieten 
horen,  een  koe  en  een  schaap,  maar  ook  een  papegaai  en  een  duif.  De  kinderen 
moesten in het donker op deze geluiden afgaan en de dieren zien te vinden. Van elk 
gevonden dier kregen ze een aanwijzing die kon leiden tot het vinden van een schat.  
Maar er loerde ook gevaar: de dwaallichten mochten je niet snappen, want als die je 
groep onderschepte kreeg je straftijd en dat kon wel eens genoeg zijn om te laat op de 
plek van de schat te arriveren. Dus er moest stil en voorzichtig worden gemanoeu-
vreerd. Toen laat in de avond alle schatten gevonden waren, ging de groep weer terug 
naar LSVV, kregen daar nog een ijsje en kon men gaan slapen.

Slapen,  tsja,  dat  kon  natuurlijk  wel,  maar  de  praktijk  was  anders.  Er  werd  volop 
gekletst in de tenten en de WC's van LSVV werden nog nooit zo vaak bezocht in de 
nachtelijke uurtjes. Ook lag menigeen zo af en toe niet in de tent waar hij of zij geacht 
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werd te zijn, maar was eventjes buurten. Nee geslapen werd er niet veel. Om 6 uur ‘s 
morgens stond er al weer een man of 50 op het A-veld om een partijtje te voetballen. 
En toen de gewone bal werd ingeruild voor een skippybal was de hilariteit natuurlijk 
nog veel groter.

Na het ontbijt  (de broodjes hagelslag waren in een mum van tijd op maar ook de 
broodjes met pindakaas, sandwichspread, kaas en ei stonden volop in de belangstelling) 
was het tijd voor een spellencircuit waarbij de nadruk op de lol lag. Voetballen met 
beide benen in een jute zak levert lachwekkende tonelen op. En ook voetballen geze-
ten op een skippybal brengt zekere problemen met zich mee. Daarnaast waren er bal-
len van twee meter hoog die je moest voortbewegen door er bovenop te gaan kruipen. 
Verder was er de funslang, een dronkenmans-estafette en blindebal gooien. Favoriet 
waren de stormbaan, de zeephelling (zonder zeep) en het mens sjoelen (met zeep) 
waarin teamleden een ander ploeglid door een bak met zeep en water moesten trekken 
en/of duwen om het hardst. Je werd natuurlijk wel zeiknat, maar dat was niet erg, 
want het was toch niet koud.

In het begin van de middag vertrok iedereen naar het parkje bij de Kooger kerk waar 
14  Langedijker  schippers  in  de  Machinesloot  klaar  lagen  om met  hun koolvlet  de 
kinderen te trakteren op een vaartochtje door het Oosterdelgebied. Een fraaie optocht 
was het,  zoveel scheepjes op en rij.  Na een leuk tochtje werd aangemeerd op een 
eiland waar Ton Buis met een maaltijd zou langskomen. Het duurde eventjes en in die 
tussentijd waren er al verschillende jongens en meisjes hun verloren nachtrust aan het 
inhalen geslagen. Bijna niet wakker te krijgen toen de rijstmaaltijd er eenmaal was. Na 
het eten werd de tocht voortgezet naar een paar andere akkertjes. Een schipper had 
zijn  vracht  echter  niet  meer  in  zijn  boot,  maar  die  kinderen  hingen  in  een  grote 
binnenband erachter. De waterpret werd nog groter bij die andere akkertjes want daar 
waren met pallets enkele wat wankele oversteekplaatsen gecreëerd van het ene eiland 
naar het andere. Door de pret vervloog de tijd en al snel werd de reis naar huis weer  
ingezet. 

Op het LSVV-complex aangekomen bedankte jeugdvoorzitter Harry de Jong de mensen 
van de jubileumcommissie voor het prachtige programma wat zij hadden uitgedacht, 
de  sponsors  voor  de  benodigde  financiën  om  het  geheel  mogelijk  te  maken,  de 
ploegleiders  en  kampstaf  voor  hun  inzet  en  natuurlijk  de  deelnemers  voor  hun 
aanstekelijke  enthousiasme.  Een  klaterend  applaus  ondersteunde  deze  woorden. 
Vermoeid maar voldaan vertrokken de jongens en meisjes met hun inmiddels toege-
stroomde ouders huiswaarts en ik betwijfel of er veel zijn die nog naar Sesamstraat 
hebben kunnen kijken. De 24 uur van LSVV was uiteindelijk toch een zware uitput-
tingsslag geworden.

GWK

29



Jubileumboek: 100 jaar LSVV
In oktober 2026 verschijnt het officiële jubileumboek ter ere van 100 jaar LSVV! Dit  
unieke  boek  neemt  je  mee  door  een  eeuw  vol  hoogtepunten,  herinneringen  en 
bijzondere momenten die onze vereniging hebben gevormd.

Waarom mag je dit niet missen?
 Een prachtig overzicht van onze clubhistorie
 Inspirerende verhalen van (oud)leden en iconische gebeurtenissen
 Exclusieve foto’s en anekdotes

Prijs jubileumboek:
 Leden: € 5,00
 Niet-leden: € 10,00

Reserveer nu jouw exemplaar!
Schrijf je in via LSVV100@lsvv.nl en verzeker jezelf van dit bijzondere stuk historie.

Verschijningsdatum: oktober 2026

Mis deze kans niet om deel uit te maken van 100 jaar LSVV!

Het is een goed gebruik om bij een jubileum een boek uit te brengen, zeker als een 
club 100 jaar bestaat. Het probleem daarbij is dat er dus heel veel is wat verteld kan 
worden. En dat daaruit een keuze gemaakt moet worden. Een ander probleem is dat er 
uit de eerste jaren van het bestaan juist weer weinig bewaard is gebleven in de eigen 
archieven en dat het weinige dat er is aangevuld moet worden met herinneringen van 
mensen die dat  hebben meegemaakt.  Maar,  U zult  het  begrijpen,  er  leeft  niemand 
meer die er 100 jaar geleden bij was. Daarom zijn we op zoek naar mensen die nog 
herinneringen hebben aan de verhalen die hun over de goede oude tijd zijn verteld. 
Ook zou ik graag in contact komen met mensen die nog foto’s,  krantenknipsels en 
andere artikelen hebben die herinneren aan bijzondere gebeurtenissen uit de 100-jarige 
geschiedenis van onze club. Mocht U informatie hebben, dan kunt U contact opnemen 
met Geert-Wim Kuin (06-15012912).
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Reünie
Op zaterdag 13 juni staan veel activiteiten gepland, waaronder de reünie. En daarbij 
hebben we hulp nodig. Een reünie staat of valt met de mensen die ernaartoe komen. 
Wil jij graag op de reünie komen en je oude voetbalmaten weer eens terug zien, zorg 
dan dat ze hiervan op de hoogte worden gebracht en spreek met ze af om elkaar bij 
LSVV in de tent te ontmoeten. Vooral voor de oud-leden die niet meer op Langedijk 
wonen is een reünie interessant, maar die moeten het wel weten. Daarom aan jullie 
allemaal de taak hen in te lichten, uit te nodigen en indien nodig daarvoor eerst op te 
sporen. Uitnodigen is natuurlijk heel simpel tegenwoordig. Via een appje of een mailtje 
of een berichtje op de sociale media is tegenwoordig bijna iedereen redelijk gemakkelijk 
bereikbaar. Daarom bij deze de oproep om je oude voetbalmakkers aan te sporen om op 
zaterdag  13  juni  naar  LSVV  te  komen  voor  een  gezellige  middag  oude  vrienden 
ontmoeten, sterke verhalen (weer) te vertellen, oude koeien uit de sloot te halen en de 
gezelligheid van weleer te herbeleven.

Voor de aankleding van de feesttent deze middag is het waarschijnlijk wel leuk als er 
diverse foto’s hangen van vroeger. Deze kunnen worden aangeleverd via de jubileum-
commissie. Foto’s geven altijd aanleiding tot gespreksstof, daarom zou het leuk zijn als 
wij er veel ontvangen en hoe ouder hoe beter. Wil je je foto niet kwijtraken, scan hem 
dan in en stuur deze digitaal naar lsvv100@lsvv.nl, dan zullen wij het verder verzor-
gen.
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30 april 2006

LSVV op miraculeuze wijze naar lijfsbehoud
De wedstrijd aan de Sportlaan in Noord-Scharwoude startte zeer rommelig. Beide ploe-
gen leken gespannen en durfden niet direct het initiatief te nemen. Veel kleine overtre-
dingen zorgden ervoor dat de scheidsrechter de wedstrijd vaak stil moest leggen, het-
geen de kwaliteit van het spel niet echt ten goede kwam. Pas rond de 15e minuut 
kreeg LSVV na een goede aanval de handen van het publiek op elkaar. Tot 100% doel-
kansen kwam het voor beide ploegen nog niet. LSVV kreeg vanaf dat moment meer 
grip op de wedstrijd en kon zich langzaam verschuiven richting de helft van Zeevogels. 
Een van de vele overtredingen van de ploeg uit Egmond gaf Rob ter Burg de mogelijk-
heid om Rob Buwalda bij de 2e paal in kansrijke positie te brengen. De LSVV-verdedi-
ger wist wel raad met dit buitenkansje; een 1-0 voorsprong was het gevolg. Na dit doel-
punt leek Zeevogels zich te beseffen dat er uit een ander vaatje getapt moest worden en 
kon een aantal maal gevaarlijk voor gelegenheidsdoelman Dirk Romijn verschijnen. De 
sluitpost kon met kunst- en vliegwerk en met hulp van zijn verdediging, een tegentref-
fer voorkomen, waardoor de ploegen met 1-0 de rust ingingen.
Na rust ging LSVV voortvarend uit de startblokken. Zonder goed te voetballen werd de 
tegenstander onder druk gezet, hetgeen leidde tot een vrije trap op ongeveer 20 meter 
van het doel van -de later nog belangrijke- Zeevogels-goalie. Ogenschijnlijk laconiek 
promoveerde linksback René Brink dit buitenkansje tot een prachtig doelpunt. De bal 
in de kruising leek te zorgen voor een “veilige” 2-0 voorsprong. Niets bleek echter min-
der waar. Na een goede goal van een Zeevogels-invaller 10 minuten later, bleek LSVV 
ineens wel degelijk kwetsbaar. De ploeg van interim trainer Jan Kunst liet zich te veel 
terugdringen en was de grip op de wedstrijd compleet kwijt. Toen, bij overmaat van 
ramp de tot dan toe uitstekend keepende Dirk Romijn een hoge voorzet niet in zijn 
bezit kon houden, Zeevogels de gelijkmaker op het bord kon zetten, leken de LSVV-ers 
gebroken. Uiteindelijk trokken de Langedijkers aan het langste eind.  Na een aantal 
minuten stilte ging het publiek er nog één keer volledig achter staan, hetgeen voor 
Champions League-achtige taferelen zorgde en de ploeg van een flink portie adrenaline 
heeft kunnen voorzien. Terwijl het scorebord al op 90 minuten stond kon Rob ter Burg 
aanleggen voor een vrije trap. Zijn matige schot leek gemakkelijk gepareerd te kunnen 
worden, maar een foutje van de ongelukkige keeper van Zeevogels zorgde ervoor dat 
LSVV volgend jaar mag bewijzen dat het in de 4e klasse thuishoort en dat afgelopen 
seizoen een incident is geweest.
Na de wedstrijd werd het legioen door de spelers flink bedankt. "Het is natuurlijk fan-
tastisch om te voetballen voor zulk geweldig publiek. Zij gaven ons net dat stukje extra 
kracht dat we nodig hadden om de overwinning te behalen. Hoe mooi is dit!", aldus 
Jack Bruijn, middenvelder bij de geelhemden, na afloop van een ware thriller.

MP
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 GEFELICITEERD LSVV 
MET HET 100-JARIG JUBILEE 

Een zuurkool-eter 
voetbalt beter 




